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Kerstavond in de St Jan 

Ds. Kees Vermeiden 
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De Nieuwjaarsviering 

Na deze viering kunnen we elkaar bij de Nieuwjaarsreceptie met een 

hapje en drankje ontmoeten en het beste wensen.  
 

Kloosterkerk Valkenburg: Geven en ontvangen  

De eerste zondag van januari, we zijn nog in de dagen van Kerst,  en we lezen naast een 

tekst uit Jesaja het verhaal van de drie wijzen uit Mattheüs. Dit evangelie wil 

benadrukken dat de komst van Jezus reeds lang is voorspeld. En met de zoektocht van 

de wijzen naar het Kind wordt de wereld ingeschakeld. Dit kind komt uit Israël voort, 

maar vindt nu al erkenning van verre vreemden. Zo krijgt het kleine begin van deze 

geboorte gelijk iets universeels.  

 

Dit gezegd zijnde, wil ik de komende zondag het accent wat anders leggen. De wijzen 

brengen geschenken mee voor het kind. De vraag van Advent: Hoe zal ik u ontvangen? 

krijgt daarmee een uitbreiding: Wat heb ik u, wat heb ik jou te geven? In een cadeau 

geeft een mens iets van zichzelf. Daar willen we zondag bij stil staan. Wat heb ik te 

geven? En hoe kan ik ontvangen? En stel nu dat wijzelf één van die wijzen zouden zijn, 

wat zouden we meenemen voor dit kind? Een goede vraag voor het begin van het nieuwe 

jaar.  

 

Na de overweging stellen we de vragen aan elkaar. En in de viering van de Maaltijd van 

de Heer ontvangen we opnieuw. En delen. En geven. Van harte welkom om te komen 

meevieren!  

Ds. Ferdinand Borger  

Voorganger: 

Muziek:  

Gemeentelid van dienst: 

Ds. Ferdinand Borger 

Stef Grit 

Lies Oost 

Zondag 4 januari om 10.00 uur 

Kloosterkerk  

Oosterweg 1 Valkenburg 

Via Kerkomroep 

 

 

Uit de diaconie 
Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is en samen 

te werken aan een wereld van gerechtigheid en vrede! 

 

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor  

Stichting Homeless Child. 

 

In Honduras leven veel kinderen en jongvolwassenen in armoede. Om de cirkel van 

armoede waarin ze opgroeien te doorbreken, is de Stichting Homeless Child opgericht. Zij 

werkt samen met drie lokale partners (St. Proniño Honduras, Stichting Crecer en Oye). 

Samen dragen ze de zorg voor (dag)opvang, goede gezondheidszorg en goede educatie 

voor in totaal 54 kinderen tussen de 6 en 22 jaar. Alle kinderen zijn door de rechter of 

jeugdzorg bij Proniño geplaatst. Ze worden kleinschalig opgevangen, met veel zorg en 

aandacht voor het individuele kind. Met behulp van kundige begeleiding, liefdevolle zorg 

en passende scholing biedt Proniño deze kinderen de mogelijkheid te werken aan hun 

eigenwaarde en toekomst. 

 

Crecer en Oye steunen jongeren die bij ouder of verzorger wonen en in extreme armoede 

leven. Deze organisaties zorgen dat zij toegang hebben tot onderwijs. 

Onderwijs is zo ontzettend belangrijk voor de toekomst van genoemde jongeren. Steun 

de Stichting en daarmee de kinderen met een gulle bijdrage! 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/uploads/klant174/files/Liturgie%20Valkenburg%2004012025.pdf
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/20222
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Namens de diaconie,                 

Marije Bijleveld 

 

NB: U kunt uw collecte ook overmaken naar de bankrekening van  

Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht  

NL79 RABO 0152 12 93 59.  

Het bankrekeningnummer staat ook vermeld op de liturgie. 

 

  

Collecte voor het werk in de gemeente 
 

 De kerkelijke collecte is deze week bestemd voor Kerk en Eredienst. 

Namens het College van Kerkrentmeesters, Evelijn de Jong. 

U kunt uw bijdrage overmaken naar Bankrekening  

NL 37 RABO 03 7372 4772 t.n.v. 

Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland onder vermelding van het doel 

van uw gift. 

 

 

 

Onderweg – ontmoeten, bezinnen en andere activiteiten 
 

 

Krantenleesgroep Maandag 5 januari 10.30uur, Kloosterkerk Valkenburg. 

Voor iedereen die het prettig en interessant vindt om een stukje uit een krant met 

anderen te bespreken. 

Informatie: André van Dijk 

  

BeZin in film Woensdag 7 januari 19.30uur Kloosterkerk Valkenburg 

Er begint een nieuw thema: Vrouwen in de hoofdrol – de komende drie maanden. 

De eerste film is 7 januari -  MONA LISA SMILE        

Het is 1953. Katherine Watson verlaat haar 

vriendje om les te geven aan een universiteit voor 

vrouwen, de Wellesley College. Ze wil haar 

leerlingen niet alleen lesgeven, maar ook 

zelfvertrouwen geven voor in hun toekomst. Ze wil 

dat ze succesvol worden, maar haar studentes zijn 

opgevoed met het idee huisvrouw te zullen worden 

en voor de kinderen te gaan zorgen.  

 

Niet iedereen gelooft in haar manier van lesgeven en men maakt daar ook geen geheim 

van.  Een film uit 2003. Duur 115 minuten 

Hier vindt u alle drie de films met Vrouwen in de Hoofdrol. 

Informatie : Dingena Spreeuwenberg. 

  

  

Leesclub Eijsden Vrijdag 9 januari 14.00uur Protestantse Kerk Wijsden 

De leesclub in Eijsden komt weer bijeen. Het boek ‘Brengschuld’ van Jan Siebelink zal 

dan besproken worden. 

14.00 uur –  16.00 uur in het gebouwtje naast de Protestantse Kerk in Eijsden. 

Informatie:  

  

https://www.maas-heuvelland.nl/film
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Van de dominee 
 

Waarschuwing e-mail - spoofing 

Beste gemeenteleden recent ontving ik -zoals ook onze voorzitter en predikant al 

overkwam- een paar meldingen dat mensen van ‘mij’ een e-mail ontvingen  

met onderstaande tekst: 

 

Zegenwensen, 

Zou een vertrouwelijk onderhoud mogelijk zijn? 

Ik zal spoedig een gebed vergadering bijwonen 

en kan geen oproepen beantwoorden. 

Een snelle e-mail reactie zou ik zeer waarderen. 

Met vriendelijke groet! 

 

Dit bericht komt niet van mij! 

Als u het mailadres van de afzender controleert dan staat er een mailadres dat niet van 

mij is: in één geval was dat  kerkmail289.nl@gmail.com maar het kan ook zomaar weer 

anders zijn of ook met een ander bericht... 

 

Niet antwoorden, nergens op klikken, mail wissen! 

Mail mij gewoon via het mailadres waarmee u mij tot nu toe altijd hebt gemaild 

of gebruik het mailadres dat op de website vermeld staat: 

interimpastor@maasheuvelland.nl 

 

Wees alert en meld het eventueel aan https://www.fraudehelpdesk.nl/ 

 

Met vriendelijke groet, 

ds. Gerard Nieuwburg 

 

 

Van de voorzitter 
 

Op reis het nieuwe jaar in 

Op de drempel van het nieuwe jaar kijken we vaak achterom, gaan we vertellen wat er 

allemaal wel of niet goed gegaan is. Maar ik hou daar niet zo van, ik kijk graag vooruit, ik 

wil graag vooruit. Net zoals met de droomreis die Marieke en ik nu maken: we gaan 

vooruit, nieuwe spannende dingen doen, mooie gebieden ontdekken, interessante 

mensen ontmoeten. Maar we weten nog niet precies waar we heengaan en hoe de reis 

zal verlopen.  

 

Hoe mooi zou het zijn als we met de gemeente net zo een reis kunnen maken. Vol hoop 

en verwachting. En Ferdinand Borger zei het al in zijn preek op Kerstmorgen: die hoop 

ligt onder ons. Niet zo diep. Hij ligt vlak onder het oppervlakte. Die hoop is wat anders 

dan optimisme, het is niet ‘kop op’ of: ‘de zon zal wel weer gaan schijnen’. Hoop gaat 

dieper, veel dieper. Hoop is de beweging die het oordeel uitstelt over de ander.  En je in 

staat stelt echt naar die ander te luisteren. Hoop stelt je in staat het uit te houden met 

een ander, solidair te zijn en naast iemand te gaan staan. Al die hoop ligt onder ons. Zeg 

niet van jezelf dat je niet in staat bent om iets goeds voort te brengen. Niet doen. Zeg 

niet: “het wordt nooit meer wat met de kerk, we zijn oud en vergrijsd.” Niet doen. Zeg 

niet dat de toekomst onzeker is en duister. Niet doen. We weten niet hoe de toekomst 

zal zijn. We weten alleen dat we mensen zijn, hier en nu. 

 

Laten we daarom met zijn allen die hoop en verwachting hebben en uitspreken: laten we 

naar elkaar luisteren en het oordeel over de ander uitstellen, laten we samen, van uit het 

hier en nu, die reis maken, naar een mooie toekomst! Een toekomst waar we naast 

elkaar staan in plaats van tegenover elkaar, een toekomst waar we nou eens écht naar 

mailto:kerkmail289.nl@gmail.com
https://www.fraudehelpdesk.nl/
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elkaar luisteren. Een toekomst ook waar we met zijn allen mooie dingen gaan doen en 

ontdekken. Dat is mijn andere droomreis, dat is waar ik graag naar toe wil.  

 

Ik wens u allen een goed en gezond 2026, en wens ons allen een goede reis toe! 

 

Willem Ginjaar, voorzitter Kerkenraad 

 

 

Vanuit de kern Maastricht 
 

Vervanging Marieke Knepper 

Wegens vakantie van Marieke Knepper: tijdelijk t/m 15 februari 2026 in Maastricht 

Pastoraal medewerkster: Jetty Vels   06-25361691  

Bloemendienst: Lineke de Kruijf   06-46547282 

 

 

 Agenda 
 

 Zondag 4 januari 

- Nieuwjaarsreceptie na de dienst Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Maandag 5 januari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

 Dinsdag 6 januari 

- Ontmoetingsochtend in ‘t Trefpunt, Aureliushof Maastricht van 10.00-12.00 

informatie Jetty Vels (jetty.vels @ ziggo.nl of tel. 06 25 36 16 91).  

 

- Soepcafé Valkenburg: 12.30 -14.00 uur Kloosterkerk Valkenburg 

 

 Donderdag 8 januari 

- Hoeskamer va Gullepe van 14.00-16.30 uur, ’t Gulper Hoes, Rosstraat 5 Gulpen 

 

- Huiskamer van Valkenburg van 14.00 tot 16.30 uur in de Kloosterkerk. 

Contactpersoon Lies Oost (liesgretha @ live.nl - 043-3647242). 

 

  

 Save The Date 

 

 Vrijdag 9 januari 

- Gesprekskring ’t Trefpunt 14.00uur ’t Trefpunt Maastricht 

 

 

Volg ons: 

 Linked In   Facebook  Instagram 

 

 

Reacties op en mededelingen voor de Nieuwsbrief 
 

Deze kunt u sturen naar de redactie:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl 

Gebruikt u a.u.b. niet de reply-functie als u de Nieuwsbrief krijgt. Uw reactie komt dan bij 

de ledenadministratie, en dat is een omweg. 

 

https://www.maas-heuvelland.nl/agenda
mailto:nieuwsbrief@maasheuvelland.nl
https://www.linkedin.com/in/protestantse-gemeente-maas-heuvelland-pgmh-aaa11235b/
https://www.facebook.com/maasheuvelland
http://www.instagram.com/pgmaasheuvelland

